
Lied: Ik kom eraan – Maan 

 

Het maakt niet uit hoe vaak je valt 

Het gaat erom dat je weer gaat staan 

En dat je luistert naar die stem heel diep van binnen 

Die je zegt, “Ik geef niet op, ik kan dit aan” 

Neem de tijd om te groeien 

En geniet van de route 

Op een dag zul je er staan 

Hou je vast, want ik kom eraan  

Hou je vast, want ik kom eraan  

Ik heb de kracht van een orkaan 

Zou niet in de weg gaan staan 

Hou je vast, want ik kom eraan 

Het maakt niet uit hoe sterk je start 

Zolang je maar de finish ziet 

De grootste golf begint als rimpel 

Maar aan het einde van zijn reis 

stopt de hoogste berg hem niet 

Neem de tijd om te groeien 

En geniet van de route 

Op een dag zul je er staan 

Applaus voor de vader 

Voor ‘t brengen en halen 

Voor de broers en de zussen 

Die ons lieten stralen 

Voor ‘t hart van m’n moeder 

Dat klopt voor dat van mij 

Hou je vast, want ik kom eraan  

Hou je vast, want ik kom eraan  

Ik heb de kracht van een orkaan 

Zou niet in de weg gaan staan 

Hou je vast, want ik kom eraan 

 


